
10 VRAGEN AAN: 

Aline Blom 
Pedagogisch medewerker KDV Troetels 

Wat je altijd al wilde weten van je collega! 

Kun je jezelf even voorstellen? 
Ik ben Aline Blom, 48 jaar en inmiddels al bijna 20 
jaar getrouwd met Edwin. Ik heb een zoon Quinten 
van 13 jaar en ik woon in Mijdrecht. Ik werk al sinds 
1999 in de kinderopvang, waarvan 12,5 jaar bij een 
kinderopvang in Aalsmeer en sinds 2011 bij de  
Troetels in Vinkeveen. 

 

 

 

 

 

 

 
Waarom ga je met plezier naar je werk? 
Eigenlijk altijd omdat ik het fijn vind om voor de 
kindjes te zorgen en met mijn collega’s te werken. 
Wij hebben een heel hecht team, hebben het gezel-
lig met de kinderen en met elkaar. 

GROOTSTE PASSIE 

Wat vind je leuk om te doen? 
Het werken met kinderen vind ik leuk omdat 
kinderen zo puur en enthousiast zijn. Naast 
het werk in de kinderopvang werk ik ook op 
een andere manier met kinderen via mijn ei-
gen bedrijf Lienskinderfeestje. Een aantal van 
jullie kennen dit misschien van één van de 
activiteiten in de feestweek. Daar mocht is 
als de Grabbelbarones de kindjes van de dag-
verblijven voorlezen. Naast het optreden als 
grabbelbarones, verzorg ik complete kinder-
feestjes, maar ik ben ook de paashaas, bor-
relbarones of Piet.  

 

  IRRITATIEPUNTJE 

Wat is jouw grootste irritatie? 
Mezelf! Omdat ik tegen heel veel dingen aanloop die 
ik nog steeds lastig vindt en niet kan oplossen. Ook 
sommige dingen die ik opgedragen krijg maar eigen-
lijk onzin vindt. Bijvoorbeeld het maken van ge-
spreksverslagen. Ik zie het nut er wel van in, maar 
vindt het soms omslachtig en vervelend om te doen. 
Ik vind eigenlijk dat ik de dingen die ik vervelend 
vindt beter moet doen, maar vraag me ook wel eens 
af of dat doel niet wat te hoog gegrepen is. 



Heb je wel eens een blunder begaan? 
Ja heel veel, vooral in mijn andere rollen. Zo was ik 
met de grabbelbarones op de Koningsdag markt, 
waarop een vader vroeg of hij ook eens onder mijn 
rok mocht grabbelen. Ik heb hem tevreden gesteld 
met het grabbelen van een cadeautje uit mijn rok. 
Een andere keer was op een feestlocatie als borrel-
barones. Ik heb dan een jurk aan met een hele stel-
lage om me heen gevuld met glazen champagne. 
Helaas had ik de drempel niet gezien waardoor een 
groot deel van de glazen eruit vielen. We moesten 
vervolgens eerst opruimen voordat we verder kon-
den. Mijn entree viel dus volledig in de soep..  

Wat is je tip voor Mirakel? 
Met de overname door  
Mirakel zijn er voor ons wat prak-
tische zaken veranderd. Voor-
heen werden klussen heel snel 
opgepakt en nu moeten we 
wachten in de rij tenzij er spoed 
is. Ik zou het fijn vinden als dat 
meer was zoals voor de overna-
me, maar begrijp ook wel dat we 
hier gewoon aan moeten wen-
nen. 
 

Wat is jouw tip aan anderen? 
Doe wat je hart je ingeeft en  
luister ernaar, maar luister ook 
vooral naar de ander. Je moet 
het met elkaar doen. 

  TROTS OP 

IK GEEF HET STOKJE  

OVER AAN: 

Ik heb eigenlijk twee personen in gedachten. Ik ben 
benieuwd hoe het nu met Diana Vredenbregt gaat. 
Zij was de voormalig eigenaar van de locaties  
Troetels en Stal en werkt nu als Pedagogisch  
Beleidsmedewerker bij Mirakel. Ook hoorde ik dat 
Désirée Gödecke van de planningsafdeling afscheid 
neemt per 1 maart na een dienstverband van 23 
jaar. Het zou ook bijzonder zijn om haar verhalen 
te lezen. Misschien kunnen we eerst Désirée doen 
en daarna Diana? 

Op wie ben je trots? 
Op mijn gezin omdat we het elke keer toch 
weer flikken met elkaar. We hebben jaren in 
Vinkeveen op een mooie plek gewoond. Door 
de groei van mijn bedrijf hadden we meer 
ruimte nodig en dat is gelukt in Mijdrecht. Ook 
ben ik trots op mijn collega’s van de Troetels en 
Stal. Ondanks de roerige tijden die we de afge-
lopen jaren hebben meegemaakt 
(economische crisis, corona en overname), zijn 
we met een redelijk vast team doorgegaan en 
hadden we hierbij ook veel steun aan elkaar. 
Het is fijn om op elkaar te kunnen bouwen. 

Wat staat er op je bucketlist? 
Er is nog zoveel te doen en te ontdekken. Ik wil 
heel graag nog een keer naar Italië, pizza eten 
in Rome en ik zou heel graag een heel groot 
evenement organiseren. Bijvoorbeeld een brui-
loft, babyborrels maar dan wel op hoog niveau. 

 

  BORRELBARONES 

 


