
10 VRAGEN AAN: 

Diana Vredenbregt 
Pedagogisch Beleidsmedewerker 

Wat je altijd al wilde weten van je collega! 

Kun je jezelf even voorstellen? 
Ik ben Diana Vredenbregt en ik ben getrouwd met 
Ivo en heb twee dochters, Chiara en Bella. In Rotter-
dam ben ik geboren en opgegroeid in Schiedam. Op 
mijn 17e ontmoette ik Ivo, mijn vakantievriendje, en 
op mijn 19e ben ik naar Vinkeveen verhuisd. In die 
tijd studeerde ik Sociaal Pedagogisch Hulpverlening. 
Na mijn studie heb ik eerst op de afdeling kinderpsy-
chiatrie gewerkt van het UMC en daarna leek het me 
leuk om bij de ME van de politie te gaan werken, 
maar dat vond Ivo niet zo’n goed idee. Mijn moeder 
was destijds bezig 
met de opzet van 
een kinderdagver-
blijf en door haar 
ben ik me daar ook 
in gaan verdiepen 
en heb in 2001 mijn 
eerste locatie ge-
start (Troetels) in 
een garage van een 
huis. Inmiddels zijn 
we verhuisd met de 
Troetels naar de 
huidige locatie en in 
2008 kon ik nog een 
locatie openen op 
KDV de Stal.  

FANTASY & HORROR 

Wat vind je leuk om te doen? 
Ik hou enorm van lezen en dan het liefst 
sciencefiction/fantasy en ook wel horror. Ik 
heb dan ook bijna alle boeken van Stephan 
King. Ook vind ik het leuk om in de zomer 
naar festivals te gaan, zoals Valtivest (daar 
moet je verkleed komen op basis van een 
thema, afgelopen jaar was dat ‘holy shit’) en 
het Milk Shake festival. Dit jaar wilde ik ook 
heel graag naar Low Lands, maar het is he-
laas niet gelukt om hier kaartjes voor te krij-
gen. En dan vind ik het ook erg leuk om te 
sporten (fitnes, circuittraining of hardlopen), 
maar het komt er helaas niet altijd van. 

 
 

  IRRATATIEPUNTJE 

Wat is jouw grootste irritatie? 
Mijn grootste irritaties is dat dingen soms voor mij 
niet snel genoeg gaan.  
Inmiddels heb ik geleerd in mijn opleiding (master 
Pedagogiek) om bij mezelf na te vragen waar die irri-
tatie vandaan komt en nu kan ik het ook meer los 
laten. Even een stapje terugnemen en naar de situa-
tie kijken en dan bepalen waar ik invloed op kan uit-
oefenen. 



Wat is jouw tip aan anderen? 
Focus op wat er goed gaat, want als je blijft hangen 
in het negatieve dan wordt je vanzelf somber. Je 
kunt overal ‘ja maar’ op reageren, maar probeer 
eens te kijken of je ‘ja en’ kunt zeggen. Bij een 
‘maar’ komt er een tegenwerping waarom iets niet 
kan en bij ‘ja en’ ga je op zoek naar nieuwe moge-
lijkheden. Daar wordt je sowieso blijer van. 

Heb je wel eens een blunder begaan? 
Vanuit mijn enthousiasme om dingen snel te rege-
len gaat het ook wel eens mis. Zo gingen wij met 
het gezin een aantal dagen naar Parijs. Via Vakan-
tieveilingen had ik een leuk hotel geboekt, maar ter 
plekke bleek dat het helemaal niet in de buurt van 
Parijs lag. Het was zelfs nog ver vanaf EuroDisney!  

Wat is je tip voor Mirakel? 
Dat is lastig. Ik 
denk dat er al veel 
dingen opgezet 
zijn de afgelopen 
twee jaar en het 
zou mooi zijn als 
we dat zo door 
kunnen zetten. Bij-
voorbeeld de Mi-
rakel Community 
en de verschillen-
de werkgroepen 
(voeding, emotio-
nele veiligheid). Ook het bewust kijken naar het op 
andere manieren met elkaar in gesprek gaan en 
meedenken over verbinden van mensen. Verbin-
ding tussen collega’s en vestigingen; Mirakel als 
een geheel. Hier zijn we op dit moment al mee be-
zig met de leidinggevenden. 

  HAPPY MAN 

IK GEEF HET STOKJE  

OVER AAN: 

Eduardo Suárez Rancaño van BSO Kalfjeslaan. Ik 
heb kort geleden een gesprek met hem gehad over 
zijn opdracht voor school over digitaliteit in de kin-
deropvang. Hoe zit dit bij Mirakel. Hij komt uit 
Spanje en heeft daar in de IT branche gewerkt. Ik 
ben nieuwsgierig naar zijn keuze om te gaan wer-
ken in de kinderopvang.  

Op wie ben je trots? 
Ik ben trots op mijn man die vorig jaar de zaak 
van zijn vader heeft overgenomen.  Dat loopt 
inmiddels goed en het fijn om een happy man 
naast me te hebben. 
Ook ben ik trots mijn oude team. Het was voor 
hun best wel even een schok toen Mirakel de 
vestigingen overnam, maar het gaat heel goed 
en dat is fijn om te zien. Ik heb het met een ge-
rust hart achter gelaten. Natuurlijk zijn er din-
gen anders, maar anders is niet persé slechter. 
 
Wat staat er op je bucketlist? 
Vroeger stond er meer op, zoals bijvoorbeeld 
bungy jumpen, maar dat vind ik nu zo eng en ik 
vraag me ook af hoe ik dat ooit heb kunnen 
bedenken. 
Voor nu denk ik aan een paar mooie reizen 
naar het buitenland, zoals Thailand of een an-
der deel van Azië en ik zou graag nog een keer 
richting Las Vegas gaan. 

 

 

 

  JA MAAR OF JA EN? 

 


